Liturgie voor de 6° zondag van de zomer
28 juli 2024 in Vries

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen door en ouderling
Aanvangslied: Psalm 98: 1

Stil gebed

Groet en bemoediging:

. De Heer zal bij u zijn.

. De Heer zal u bewaren

. Onze hulp is in de Naam van de Heer

. die hemel en aarde gemaakt heeft

: Goede God, met ogen vol verlangen zien wij naar u uit.
: Hier zijn wij God, uw mensen,

: Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven

: Wij zoeken licht voor onszelf en voor elkaar

: Maak het stil in ons opdat wij uw stem horen

: Amen
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Vervolg Psalm 98:3
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 301a
Loflied: Lied 221: 1,2
DIENST VAN HET WOORD
Gebed

Schriftlezing: Lucas 16: 1-9

1Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een
rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen
verkwistte. ,De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem:
“Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt
niet langer rentmeester blijven.” sToen zei de rentmeester bij zichzelf:
Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het
land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. ;Maar ik weet al wat ik
moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn



beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. sEen voor
een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij:
“Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” ¢“Honderd vaten olijfolie,”
antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” ;Daarna vroeg hij
aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd
balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw
schuldbewijs, maak er tachtig van.” gEn de heer prees de oneerlijke
rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld
gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook
Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat
jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er
niet meer is.

Zingen: De messiaanse mare vers 1,2,6,7,8 (Willem Barnard; melodie: lied 979)

1 De messiaanse mare
gaat als een lopend vuur,
een storm in dorre blaren,
het is het laatste uur.

2 De caesar en de mammon,
die zijn voor God gelijk,

hun rijk gaat op in vlammen,
het oude wereldrijk.

6 De mammon is de baal
maar Jezus is de Heer

die al zijn beelden slaan zal
tot in de aarde neer.

7 Laat ons dan niet als slaven
het geld zijn toegewijd,

maar goud en goed en have
besteden in de strijd.

8 En laat ons vrienden werven
zoals hij ons beveelt,

want als wij doodarm sterven,
dat is wat blijvend geldt.

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 849: 1 en 3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen: Lied 367° (Heer onze God, wij bidden u verhoor ons)



Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid. Amen.

Diaconale afkondigingen
Collecte

Slotlied: Lied 978: 1, 3,4

Wegzending en zegen (beantwoord met gezongen Amen)



